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Je kunt het niet kopen 

 

Toen ik een jongetje was van een jaar of 7, 8, heb ik dit liedje gezongen. Het 

liedje is zo oud dat er bijna geen bruikbaar fragment op YouTube te vinden was.  

(Muziekfragment 35 s) 

Je kunt het niet kopen met je geld, 

en niet ruilen met je goed. 

Je kunt het niet winnen met een lot, 

en niet verdienen met wat je doet: 

 

Het eeuwig leven wordt gegeven 

aan eenieder, aan eenieder, 

aan eenieder, die gelooft. 

 

Misschien zijn er mensen vandaag aanwezig die dit liedje nog kennen… Ik wist 

niet dat ik dit liedje nog kende. Soms heb je dat, dat er iets naar boven komt 

waarvan je niet wist dat je het wist… 

 

Vorige week sprak Johan over een ontmoeting die Jezus had met de rijke 

jongeling. Weet je het nog? En die rijke jongeling vroeg aan Jezus wat hij moest 

doen om het eeuwige leven te beërven. 

 

Johan geeft toen prachtig uitgelegd dat de jongeling gewend was om te werken 

voor zijn succes. Er was een relatie tussen zijn inspanning en zijn succes. Het 

succes was het gevolg van zijn eigen inspanning. En met die houding komt hij 

naar Jezus toe. Wat hij moest doen om eeuwig leven te ontvangen? 

 

En Jezus geeft een krachtig antwoord. Ik ga natuurlijk niet Johan’s preek 

herhalen. Je kunt die preek naluisteren op de website, ook kun je daar Johan’s 

aantekeningen lezen.  

Maar het is precies het antwoord dat Jezus geeft, waardoor denk ik dat liedje in 

mijn gedachten kwam.  

 

Je kunt het niet kopen met je geld, 

en niet ruilen met je goed. 

Je kunt het niet winnen met een lot, 

en niet verdienen met wat je doet: 

 

Het eeuwig leven wordt gegeven 

aan eenieder, aan eenieder, 

aan eenieder, die gelooft. 

 

Eeuwig leven, je kunt het niet verdienen, het wordt gegeven aan ieder die 

gelooft. 

 



Hans van der Meulen Je kunt het niet kopen 16 juni 2024 
Evangelische kerk Jefta  blad 2/5 

Eeuwig leven, je kunt het niet verdienen, je kunt het alleen ontvangen. En je 

ontvangt het door te geloven. 

 

We gaan hier wat dieper naar kijken vandaag. We gaan eerst kijken naar ‘eeuwig 

leven’. Daarna gaan we kijken naar ‘geloven’.  

 

 De eerste vraag die naar boven komt: waarom zou ik eeuwig willen leven? 

 

Misschien is je huidige leven wel zo moeizaam, zo pijnlijk, dat dit voor jou niet 

eeuwig hoeft te duren. Eeuwig leven is eerder een kwelling dan iets om naar uit 

te kijken. Dat is de reden dat sommige mensen zich van het leven beroven. 

 

En laten we eerlijk zijn, we gaan allemaal soms door moeilijke periodes in ons 

leven heen. Periodes waarvan je hoopt dat ze snel voorbij gaan. Denk 

bijvoorbeeld aan de pijn van gemis van een dierbare, of de pijn van een 

gebroken relatie.  

Eeuwig leven is pas aantrekkelijk, als het een fijn en goed leven is. Niemand wil 

eeuwig verdriet, eeuwige eenzaamheid, of eeuwige ziekte… 

Als we het over eeuwig leven hebben gaat het dus niet alleen over ‘eeuwig’, 

maar het gaat zeker ook over ‘leven’.  

 

Jezus zegt over zichzelf in: 

Johannes 10 

9Ik ben de deur: wanneer iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden; hij 

zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. 10Een dief komt alleen om te 

roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben gekomen om hun het leven te 

geven in al zijn volheid. 11Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid 

zijn leven te geven voor de schapen.  

 

Jezus is gekomen om het leven te geven in al zijn volheid. 

Dat leven in NU beschikbaar. 

Het eeuwige leven begint in het heden! 

En dat leven, in al zijn volheid, is te vinden als we binnengaan door ‘de deur’.  

Dat leven is te vinden als we binnengaan door Jezus, de deur.  

 

Als je door die deur binnen gaat wordt je: 

-Gered; je komt in het leven – het Koninkrijk van God is het koninkrijk van het 

Leven. 

-Zal je in- en uitlopen; er is vrijheid  

-Zal je weidegrond vinden; er is genoeg 

 

Als je door de deur, door Jezus, binnengaat, stap je in Zijn wereld binnen. Als je 

door Jezus binnengaat, maak je deel uit van Zijn leven. En als je deel uitmaakt 

van Zijn leven, maak je deel uit van het leven van God de Vader en van de 

Heilige Geest.  
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Want Jezus is altijd verbonden met de Vader en altijd verbonden met de Heilige 

Geest. Het leven van Jezus draait om verbinding!! 

Het leven in al zijn volheid is het leven, samen Vader, Zoon en Geest. We maken 

deel uit van dat leven. Dat IS het leven.  

 

Het leven van de drie-eenheid wordt gekenmerkt door: 

- creativiteit en scheppingskracht 

Genesis 1 

31God zag alles wat Hij had gemaakt: het was zeer goed. Het werd avond 

en het werd morgen. De zesde dag. 

 

- liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 

zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5:22,23) 

 

- Jakobus 3 

17De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder 

vredelievend, mild en meegaand; ze is vol ontferming en brengt niets dan 

goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht. 

 

Dat is het leven in al zijn volheid, dat Jezus kwam brengen. 

Het eeuwige leven begint in het heden! 

 

We hoeven niet te wachten tot ons sterven, voordat het eeuwige leven begint…  

Het eeuwige leven is iets van vandaag, van NU.  

 

En dat leven kunnen we niet verdienen. Je kunt het alleen ontvangen. Je 

ontvangt het door te geloven. 

 

 Dat brengt ons bij het tweede punt vandaag: geloven 

 

De rijke jongeling, zo vertelde Johan vorige week, dacht dat hij het kon 

verdienen door zich aan de wet te houden. Hij dacht dat het een beloning was 

voor een geleverde prestatie. 

En Jezus schudt met kracht de denkwereld van de rijke jongeling op. Hij brengt 

hem precies op dat punt wat hij niet kon. Hij vraagt een prestatie die hij niet kan 

leveren…verkoop je bezit en geef het aan de armen…  

 

De jongeling hechtte zoveel waarde aan zijn bezit en heeft zoveel vertrouwen in 

zijn bezit, dat hij bedroefd afdroop. 

 

Oeps, als Jezus dat maar niet van mij vraagt, denk je misschien… 

 

Weet je, hij vraagt het wel aan je en hij vraagt het niet aan je. 

Jezus is niet tegen geld of tegen bezit, Het gaat hem om iets anders. Het gaat 

om het volgende.  



Hans van der Meulen Je kunt het niet kopen 16 juni 2024 
Evangelische kerk Jefta  blad 4/5 

 

Jezus wil jou het leven geven, in al zijn volheid. En je kunt het leven, in al zijn 

volheid niet ervaren, als je vertrouwen gericht is op iets wat nooit vervulling kan 

brengen. 

 

Er is zo’n ander vers waarin ik ook altijd hoop dat Jezus dat niet aan mij vraagt… 

 

Lucas 14 

26‘Wie Mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en 

kinderen en broers en zussen, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling 

zijn. 27Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij aan komt, kan niet mijn leerling 

zijn. 

 

Wil Jezus werkelijk dat we breken met onze vader en onze moeder? Met onze 

partner, kinderen, broers en zussen? 

Dat kan toch niet waar zijn… 

Ik moet mijn vijanden liefhebben en breken met mijn familie?? 

En ik moet toch mijn vader en moeder eren?? 

 

Ik hoop dat je het begrijpt.  

Jezus wil jou het leven geven, in al zijn volheid. En je kunt het leven, in al zijn 

volheid niet ervaren, als je vertrouwen gericht is op iets wat nooit vervulling kan 

brengen. 

 

Je vader, moeder, kinderen, broer of zus kunnen nooit het leven geven dat God 

alleen  je kan geven. God is de bron van het leven. Wat leven is hebben we 

zojuist besproken. Hij wil jou leven geven, gelukkig maken. Maar dat kan alleen 

als wij ons verbinden met de bron van het leven. 

Dat kan alleen als we ons vertrouwen op Hem stellen. 

 

Weet je wat een synoniem is voor je vertrouwen op Hem stellen? Geloven!! 

 

God vrede, vreugde, blijdschap, troost geven in je leven. 

Hij is de bron, Hij stelt nooit teleur.  

Je familie kan niet geven, wat God jou kan geven. 

Geld of bezit kan niet geven, wat God jou kan geven. 

Een partner kan niet geven, wat God jou kan geven. 

 

Geloven heeft te maken met je vertrouwen op de juiste plaats neerleggen.  

 

27Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij aan komt, kan niet mijn leerling zijn. 

 

Gedurende ons leven, leren we die levenslessen, dragen we ons kruis. We 

ontdekken dat geld niet kan voor zien, we ontdekken dat carrière niet kan 

voorzien, we leren dat mensen niet kunnen voorzien. 



Hans van der Meulen Je kunt het niet kopen 16 juni 2024 
Evangelische kerk Jefta  blad 5/5 

 

Als het goed is, wordt onze relatie met God steeds hechter en vertrouwder. Hij is 

onze voorziener. Hij is de bron van het leven.  

 

Als Jezus tegen de rijke jongeling zegt om zijn bezit te verkopen zegt hij: kom 

dan terug, neem je kruis op en volg Mij. Het is een uitnodiging om samen verder 

te gaan!! 

 

Jezus wil, ook vandaag in jouw en in mijn leven, ons helpen om ons vertrouwen 

op Hem te stellen en niet op iets of iemand die nooit kan geven wat jij nodig 

hebt.  

Laat je niet foppen door een illusie. 

Hij is de schepper, Hij is de Bron van leven. 

Hij nodigt je uit om je vertrouwen op Hem te richten. 

Hij daagt je uit om je prioriteiten goed te stellen. 

 

 Afsluitend: 

 

Leven, eeuwig leven, kun je niet verdienen, alleen ontvangen. 

 

Het eeuwige leven begint in het heden. 

 

Geloven in relationeel: ‘volg Mij’ zei Jezus. 

 

Stel je vertrouwen niet op zaken/mensen die nooit kunnen voorzien in jouw 

diepste behoeften. 

 

(Muziekfragment 35 s) 

Je kunt het niet kopen met je geld, 

en niet ruilen met je goed. 

Je kunt het niet winnen met een lot, 

en niet verdienen met wat je doet: 

 

Het eeuwig leven wordt gegeven 

aan eenieder, aan eenieder, 

aan eenieder, die gelooft. 

 

AMEN 


